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LEZERSVRAAG

 En u? 
 Hebt u de kracht 
van gebed al eens 

ervaren?
Reageer naar   

redactie@kerkinzoetermeer.nl 

LICHTSTRALEN IN JE LEVEN

Gebed is als 
een diamant
Een juwelier had dringend  
behoefte aan meer klandizie en 
hij bedacht een reclamestunt. 
Hij maakte een wervende folder 
en voegde bij elk exemplaar een 
plastic ‘diamant’ toe. Eén folder 
echter kreeg een echte diamant, 
met een respectabele waarde.  
De juwelier riep de mensen op bij 
hem in de winkel hun diamant te 
laten testen, want wie weet had 
je de échte diamant wel ontvangen. 
Helaas kwamen er maar  weinig 
mensen langs en is de echte 
diamant verloren gegaan, waar-
schijnlijk samen met de folder bij 
het oud papier of in de prullenbak 
beland. De mensen geloofden er 
niet in, vonden het te veel moeite 
of hebben zelfs geen acht op de 
folder geslagen. 

Met het gebed kan het soms  
ook zo zijn: onderschatte waarde, 
te veel moeite, onbekendheid. 
Maar de vergelijking van gebed 
met een diamant gaat op een 
mooie manier verder, en dieper. 
Een diamant moet je slijpen en 
poetsen. Hoe meer je een diamant 
bewerkt, hoe groter de schittering 
wordt. Met het gebed is het niet 
anders: hoe meer je er mee bezig 
bent, hoe groter de glans. 

Hoe meer je 
ermee bezig bent, 

hoe groter de glans

Een diamant bestaat uit vele  
facetten. Ze hebben elk hun  
eigen kleur en waarde. Het geheel 
maakt de diamant betoverend 
innemend. Ook bidden heeft vele 
facetten. En hoe meer je ervan 

ontdekt, hoe dieper waarde het 
krijgt in je leven. Daarover gaat het 
in dit themanummer, in de hoop 
dat u de schittering van gebed 
gaat zien en ervaren. Enkele van 
die facetten wil ik hier benoemen.

Dankbaarheid
Als eerste dankbaarheid.  
Dat is misschien direct wel het  
ondergeschoven kindje. God,  
de Schepper van al wat er is, 
danken voor al het goede in 
mooie en in moeilijke dagen:  
het maakt je bewust van de  
grote en kleine lichtstralen in  
je leven. Het geeft uiting aan  
je afhankelijkheid en geeft  
God de eer die Hem toekomt. 
Dat danken niet zo vanzelfspre-

kend is, wordt ook in de Bijbel 
benoemd. In Lukas 17 lees je 
over tien melaatse mannen die 
genezen werden en van wie er 
slechts één terug kwam om  
Jezus te bedanken.

Ik moet denken aan de weken 
voorafgaand aan de oorlog in 
Irak. Het was een donkere tijd, 
met veel angst voor escalatie. 
De gemeente waar ik toen toe 
behoorde had een doordeweekse 
gebedsdienst belegd om God te 
bidden en te smeken om vrede 
voor de wereld. Toen na enkele 
weken de situatie enigszins  
beperkt gebleken was, zeker voor 
ons in het Westen, is er nooit  
een dankdienst gehouden. 

Emoties uiten
Je emoties uiten in gebed tot God 
geeft een bijzondere schittering. 
Juist de emotie legt de ziel bloot, 
daar gaat het van hart tot Hart. 
Blijdschap maar ook teleurstelling 
en boosheid mogen woorden 
vinden, het boek Psalmen staat 
er vol mee. 
Soms sta je te juichen van  
geluk, op andere momenten te 
schreeuwen van ellende, maar in 
al die momenten wil God gekend 
zijn. Hij wil de Heer van je hele  
leven zijn, niet alleen van de 
mooie en vrome momenten  
maar juist ook als je twijfelt en 
vastloopt in ongeloof. 
Welke vader wil niet weten dat 
zijn kind het moeilijk heeft, welke 
vader wil juist daarin niet gekend 
worden?  
God wacht met open armen,  
ook als jij de hopeloosheid nabij 
bent. Juist dan kun je je zomaar 
verbazen over Zijn schittering. 

Jaren geleden, ik zal het nooit 
vergeten. Ik was onderweg naar 
de begrafenis van mijn moeder. 
De snelweg stond vast met een 
file van zeven kilometer, geen 
vluchtstrook beschikbaar, er was 
geen doorkomen aan. De emoties 
liepen hoog op in de auto en ik 
was de radeloosheid nabij. ‘God, 
nu kunt zelfs U me niet helpen’, 
dacht ik in mijn boosheid (– en 
ja, ook dat is een gebed). Ik had 
het nog niet gedacht of er kwam 
een ambulance met zwaailicht 
en sirene aan die zich tussen de 
file door wrong. Ik ben er met de 
bumper van mijn auto pal achter-
aan gegaan en was exact op tijd. 
Gebedsverhoring of toeval?  
Voor mij was het in elk geval een 
schittering van Gods goedheid. 

Uiteindelijk heeft een diamant 
beperkte waarde. De waarde 
van gebed daarentegen is niet te 
overschatten! In gebed komen 
God en mens zo dicht bij elkaar, 
dat ze elkaars hartslag voelen. 
Die schittering is mooier en  
overweldigender dan welke  
diamant dan ook.  

•	 Willem van Rumpt 

KiZ-REDACTEUR

Los de rebus op en je vindt iets belangrijks om voor te bidden in het nieuwe jaar. Goed kijken hoor! 
Stuur in naar kidz@kerkinzoetermeer.nl want goede inzendingen worden beloond.  

Danken, het zit niet meer zo in 
onze aard en we vinden het al 
snel gewoon. Toch kan juist  
danken je een diepe innerlijke  
vrede geven en het maakt de 
schittering van God alsmaar groter. 

De waarde van 
gebed is niet te 
overschatten! 

Voorbede doen
Voorbede doen voor jezelf,  
je naaste en de wereld. Je hart 
uitstorten en Hem, de Eeuwige,  
deelgenoot maken van wat je het 
diepst bezighoudt. Niet een lijstje 
met verzoeknummers indienen, 
maat God werkelijk een inkijk in 
je ziel geven. 
Dat zal je Gods liefde en betrok-
kenheid leren ervaren. Het leert 
je loslaten en overgeven, je komt 
meer en meer in vrijheid te staan. 
Gods goedheid en genade gaan 
schitteren en jouw leven gaat die 
glans steeds meer weerspiegelen. 
Voorbede doen voor … Het geeft 
jezelf tegelijkertijd een enorme 
verantwoordelijkheid. Want wat 
is een gebed waard, als je niet 
zelf bereid bent om je volledig in 
te zetten voor het doel waar je 
voor bidt? 
God bidden voor je naaste in 
nood, maar hem of haar zelf  
geen blik waardig achten en  
geen uitstrekte hand bieden,  
dat is een gebed van lege  
woorden. Bidden doe je met 
woorden en gedachten,  
maar zeker ook met daden.  
‘Sta op en schitter!’, zoals  
Jesaja 60:1 het toeroept. 

De kracht van gebed
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Bidden is geen monoloog.  
Maar hoe komt het dat het soms 
wél zo voelt? We rijgen woorden 
aaneen, vormen zinnen, soms 
vloeiend, soms struikelend, en 
vaak voelt het meer als verplich-
ting dan als vreugde. Waarom  
is bidden soms zo vermoeiend?  
Zou het kunnen dat we te veel 
praten tégen en te weinig mét? 

Biddend de Bijbel lezen
Door de hele geschiedenis van 
de Kerk heen leeft het besef dat 
bidden meer is dan woorden uit-
spreken. Dit klinkt al in de Schrift: 
‘Mijn ziel keert zich stil tot God’ 
(Psalm 62:1). Gebed begint bij 
aanwezigheid. Het is het besef dat 
God al nabij is en spreekt voordat 
wij Hem zoeken of aanroepen.
Een oude, beproefde weg om 
deze houding te oefenen is de 
zogeheten ‘lectio divina’, letter­
lijk: ‘goddelijke lezing’. Deze 
combinatie van bijbellezen en 

bidden heeft niet als doel analyse 
of studie, maar ontmoeting.  
Nadat je de tijd hebt genomen om 
stil te worden, neem je een korte 
Bijbeltekst ter hand. Het gaat om: 
lezen, mediteren, bidden, rusten, 
een oefening in vier stappen.  

Met de ogen van de ziel
Misschien klinkt dit wat vaag of 
zweverig. Toch is dat niet zo. Ook 
een oergereformeerde oudvader 
als Wilhelmus á Brakel – tijdgenoot 
en geestverwant van oud-Zoeter-
meerder Jodocus van Lodenstein* 
– beschrijft de vervoering die hem 
soms overkwam in de biddende 
omgang met de Schrift:

‘Ik raakte vol vreugde, en mijn ge­
dachten werden getrokken naar 
de dingen die boven zijn, zodat ik 
mij één met God wist. Ik kon God 
met de ogen van de ziel zien. Ik 
merkte dat ik weggevoerd werd 
tot in Gods wezen, en tegelijkertijd  

werd ik zo vervuld van vreugde, 
vrede en liefde, dat ik het niet 
onder woorden kan brengen.’

Klein beginnen
Als huis-tuin-en-keuken-gelovige 
kun je je klein voelen bij zulke 
grote woorden. Misschien zelfs 
ontmoedigd. Maar wie deze vorm 
van bidden wil oefenen, hoeft niet 
groot te beginnen. Een paar  
minuten stilte aan het begin of 
einde van een gebed kan al helpen.  
Het langzaam lezen van een korte  
Bijbeltekst kan een rustpunt  
worden in een hectische week. 
En soms is het genoeg om na het 
bidden nog even te blijven zitten, 
zodat onze ziel de kans krijgt  
om echt stil te worden tot God.
Gebed is geen kunstje dat  
beheerst moet worden. Het is 
veelmeer een houding van  
ontvankelijkheid en overgave. 
Eerst luisteren, dan spreken. 

Het kan een 
rustpunt worden in een 

hectische week

Uitnodiging
Wie deze weg van bidden wil gaan, 
begint met eenvoudig aanwezig 
zijn: ‘Zie, hier ben ik.’ Dat is geen 
luxe voor spirituele experts, maar 
een uitnodiging voor ons allen. 
Wat als we in onze gebeden  
eens wat minder zouden praten  
en meer zouden luisteren?  
Misschien is dat wel de diepste 
kracht van gebed: niet dat wij 
veel aan het woord zijn, maar dat 
wij God aan het Woord laten – en 
verwijlen in zijn aanwezigheid.

•	 ds. Pieter Baas

PREDIKANT OOSTERKERK

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

A.M. van der Giessen-van Velzen
Starrebos 57

2716 JV Zoetermeer 
(079) 3 522 519

Redactie.AMG@online.nl

KERK & GELOOF

Advertenties

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

DIEPSTE KRACHT VAN GEBED

     Bidden is meer dan 
                                woorden uitspreken

* Ds. Jodocus van Lodenstein, prominent vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, was van 1644 tot 1650 als predikant verbonden aan de Oude Kerk van Zoetermeer. 

Gebed is geen kunstje, veel meer een houding van ontvankelijkheid en overgave.

ONTMOETING • Vraag een kind wat bidden is en het zegt meestal: ‘Bidden is praten met God’.  
Ook voor de meeste volwassenen is dit de standaarddefinitie. Bidden is praten. Nu is er  
een verschil tussen praten mét en praten tégen. Spreek ik met iemand, dan is er sprake van  
tweerichtingsverkeer: de ander zegt iets, ik luister, en vervolgens reageer ik. Of omgekeerd. 
Spreek ik tegen iemand, dan ben ik al snel aan het zenden. Als diegene niet luistert –  
dat overkomt me geregeld met mijn kinderen – dan zeg ik: ‘Hé, ik praat tegen je!’

Oefening in vier stappen
Laten we dit concreet maken aan de hand van Psalm 27. Niet de hele psalm, maar vers 4: 

‘Ik vraag aan de Heer één ding, het 
enige wat ik verlang: wonen in het 
huis van de Heer alle dagen van mijn 
leven, om de liefde van de Heer te 
aanschouwen, Hem te ontmoeten in 
zijn tempel.’

In de eerste stap, de lectio, gaat het 
eenvoudig om het lezen. Niet om te 
begrijpen, maar om te ontvangen, 
meer met het hart dan met het hoofd. 
Lees deze woorden langzaam. En na 
een moment van stilte nog eens.

In de tweede stap, de meditatio,  
geef je aandacht aan een woord of 
zin die blijft hangen. Het kan een 
woord zijn dat onverwacht oplicht. 
Neem de frase: ‘de liefde van de Heer 
aanschouwen’. Dat gaat over liefde-
volle aandacht, voorbij het vluchtige 
en oppervlakkige. We praten in de 
kerk vaak over de liefde van God, 
maar zijn liefde aanschouwen is nog 
iets anders. Ik moet denken aan wat 
Johannes schrijft: ‘Wij hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd’ (Johannes 

1:14). Helder en stralend zie ik Jezus’ 
liefde voor mijn innerlijk oog. 

En als vanzelf welt dankbaarheid op 
en aanbidding en verwondering. ‘Heer, 
wat bent U goed. Dat U mij liefhebt. 
Ook ondanks mijzelf en mijn tekort 
aan wederliefde, mijn liefdeloosheid 
soms.’ Zo gaat de meditatio, het  
reflecteren op de Schriftwoorden, 
vloeiend over in de oratio, het bidden. 
Dit is praten mét: de wederkerigheid 
van Woord en antwoord.

De laatste stap van de lectio divina  
is de contemplatio, het rusten in  
Gods aanwezigheid. ‘Hier weidt mijn 
ziel met een verwond’rend oog’, zingt 
de Oude Berijming van deze psalm 27. 
Precies dat. Niet even gauw bidden en 
weer door. Slow down. ‘Blijf in mijn 
liefde’, zegt Jezus in Johannes 15.  
Je blijft dus nog even wat langer  
in de binnenkamer. Gemeten aan  
onze schermtijd kan tijd niet het  
probleem zijn.
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VAN DE REDACTIE

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
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Volg je nog een opleiding, ben je toe aan je eerste baan, of zit je 
al jaren in het vak en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
De mogelijkheden zijn er bij Blomsma. Nog geen of weinig 
ervaring? Geen probleem. We leren je altijd graag kennen. 
Ga naar blomsma-safety.com/werken-bij-blomsma-signs-safety 
om meer over ons te lezen!

SCAN DE 
QR-CODE EN 
CHECK ONZE 
VACATURES

Advertenties

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

ZONDAGGEBED IN NOORD

De kracht van samen hardop bidden
JE HART OPENEN • Sinds een jaar of twee hebben we in de Ichthuskerk,  
naast de maandelijkse gebedskring, elke zondagochtend voor de kerkdienst  
een gebedsmoment. Wij komen bijeen in het besef dat God luistert. Het is  
goed om samen als gemeenteleden hardop te bidden voor de kerkdienst,  
voor de voorganger, voor de gemeenteleden en voor de kinderdienst. 

Eigenlijk is het een vorm van  
pastoraat: biddend omzien  
naar elkaar als gemeente. 
Bij het bidden gaat het niet  
alleen om van alles en nog wat 
aan God te vragen, als een soort 
verlanglijstje. Bidden is een  
wezenlijk deel van je leven en  
een manier van omgaan met God. 
We praten als het ware met God 
en we danken Hem voor wat Hij 
doet voor ons en de hele wereld. 
We danken voor Zijn genade en 
liefde voor ons mensen, voor 
iedereen van ons.

Tot rust komen
Bidden zo voor de kerkdienst zie 
ik ook als tot rust komen uit de 
hectiek van alledag en je hart 
openen voor Gods aanwezigheid. 
Wij weten dat Zijn Geest er is als 
wij bijeenkomen in Zijn Naam. 

We bereiden ons voor om Hem 
te ontmoeten als wij luisteren 
naar de verkondiging in de dienst 
en lezen uit de Bijbel en zingend 
Hem prijzen en danken.

Gericht bidden
De kracht van hardop bidden met 
meer mensen samen is dat het je 
gebedsleven stimuleert. Je voelt je 
verbonden met je broeder of zuster 
in het geloof. Je concentratie blijft 
ook beter als je hardop samen aan 
het bidden bent. Als je alleen stil 
aan het bidden bent, willen je  
gedachten nog weleens afdwalen.
Ook leer je van elkaar. Regelmatig  
krijgen wij gebedspunten van  
andere gemeenteleden aangereikt  
en bidden we gericht. Wat is 
mooier dan je medemens in je  
gebed bij God brengen! Zo steu-
nen we elkaar en vragen we Gods 
leiding.

Vertrouwen en volhouden
Wij mogen erop vertrouwen dat 
God luistert en dat Hij antwoord 
geeft. Misschien niet altijd een  
antwoord waar wij op hoopten, 
want God heeft zijn eigen plan voor 
ieder mens. Soms zien wij Gods 
leiding pas achteraf in ons leven.
In 1 Johannes 5:14 staat: 

Wij kunnen ons vol vertrouwen 
tot God wenden, in de zekerheid 
dat Hij naar ons luistert als we 
Hem iets vragen dat in overeen­
stemming is met Zijn wil. 

En in Kolossenzen 4:2 staat: 
Blijf bidden en blijf daarbij  
waakzaam en dankbaar. 

Zo zijn er meer teksten in de  
Bijbel die mij inspireren om vol te 
houden met bidden. Ondertussen 
blijf ik dromen over een biddende 
gemeente.

•	 Jacoba Leeuwenburgh

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD

Zit gebed ook in je noodpakket? 
RUST EN VERTROUWEN • Heb je dat boekje al doorgenomen? Dan weet je dat er 
heel wat aan vast zit. ‘Bereid je voor op een noodsituatie’ gaat over vooruit 
denken. Over wat je nodig hebt als het dagelijks leven wordt verstoord.

Hoe te handelen bij een over­
stroming, uitval van elektriciteit, 
gas en water, digitale ontregeling 
of erger? Zekerheden kunnen 
vervallen en het gebeurt onver-
wachts. Wat heb je nodig in  
geval van nood? 
De eerste levensbehoeften, loop 
de lijsten maar door. Het gaat om 
voorbereid zijn en een noodplan 
hebben, ook voor situaties waar 
je niet zomaar aan zult denken. 
Zoals: wat neem je mee als je je 
huis uit moet? Minimale dingen: 
medicijnen, identiteitsbewijs, 
adressen en ...? Moeilijk hoor.

Bemoediging
Bij al die adviezen in het nood­
pakket-boekje ontbreekt iets  
belangrijks. Het gaat toch niet  
alleen om voedsel, water en  

verwarming? Ook om geestelijke  
voeding, levenswater, andere 
brandstof. Ligt onze kracht vooral 
in het gebed vanuit geloof, hoop en 
liefde? Zo komt een noodsituatie 
in een ander licht te staan. Hoe is 
het met onze geestelijke weerbaar-
heid? Wat zou je nodig hebben om 
sterker in je schoenen te staan? We 
kunnen daar iets aan doen: je gees-
telijk voorbereiden en bijvoorbeeld 
een bijbeltje bij je bagage doen. 

Samenwerking
Niet alle mensen om je heen  
zullen voorbereid zijn. Sommigen 
willen niet of kunnen het  
gewoonweg niet. Kijk om je 
heen. Werk samen met anderen 
om de zwakken te helpen. 
In feite is het net als nu in het 
dagelijks leven: omzien naar 

mensen die het niet redden,  
zorgen voor voedsel en drinken 
en aandachtig zijn. Kortom, het 
behouden van de goede omgang 
in de gemeenschap waar je leeft. 

Denk vooruit
Praat nu al door over een noodplan 
met mensen om je heen. Laten we 
ons zowel materieel als immaterieel  
voorbereiden. Niet uit angst, maar 
om rust en vertrouwen te krijgen. 
Denk vooruit, juist nu. 
Beschouw deze tekst als een aan-
moediging om aan de slag te gaan 
en doe wat je hand vindt om te 
doen, zoals Prediker zegt in hoofd-
stuk 9 vers 10. Zo kunnen we van-
uit nood in hoop terecht komen.

•	 Irene de Geus-Haasbroek

KiZ-REDACTEUR

Illustratie: ‘God & de stad: bidden’, Radboud Reflects

‘Waar ben ik als ik bid?’ is een van de vragen, die schrijver  
Willem Jan Otten stelt in zijn mooi vormgegeven boekje met 
de korte en krachtige titel Amen. ‘Als je goed oplet’, schrijft hij 

in het begin, ‘dan zie je dat bidders na gedaan gebed soms lichter, misschien 
zelfs: gesterkt, in de wereld van alledag weerkeren, juist ook als die vol  
zorgen en onheil is.’

‘Waar ben ik als ik bid?’ Ik ben geneigd te antwoorden: ‘In contact.’  
Maar mij schiet een letterlijke gebeurtenis te binnen. Samen met mijn vader, 
die zich inzette voor geloofstoerusting in geschrift voor Franstaligen, had ik 
een ontmoeting met een delegatie van goed gereformeerde Franse predikanten  
en gemeenteleden. We lunchten in een drukbezet Van der Valk-restaurant  
bij Apeldoorn en zomaar gaan eten ... God danken kon heus ook in dit  
geroezemoes. 

Op koor studeerden we net de Franse Psalm 90 in van componist Sweelinck 
en bij wijze van gebed stelde ik die tekst voor. Die konden we dan net zo goed 
zingen, vonden ze, de melodie kenden we over grenzen heen. Oeps. Maar 
zacht zette ik in en rond de tafel vielen de anderen bij: ‘Tu as été, Seigneur, 
notre retraite’ – ‘Gij zijt geweest, o Heer, voor ons een toevlucht.’ 

We gingen op in dit loflied aan God, vergetend waar we waren. 
Tot we beseften: ‘Hier gebeurt iets.’ Verbaasd sloegen we onze 
ogen op. Mensen zaten eerbiedig naar ons te kijken. Alles en 
iedereen om ons heen was stil gevallen.

Hier gebeurt iets
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CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. Arjen Terlouw
T 06-1835 5778 • E predikant@oudekerkgemeente.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
	
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID  
(DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T 06-3863 6293 (Jan) 
E jtvanderwolf@gmail.com 
Werkdagen maandag t/m vrijdag • T 06-3863 6292 (Els)
E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg •T 06-2233 6695
E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG 
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 
 E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383  
E cdvandorp@hotmail.com

Perron Oosterheem 
Oosterheemplein 320, 2721 ND
Nieuwe pionier Johan-Krijn Klaasse 

T 06-1628 7567 • E pionier.perron@gmail.com • W perronoosterheem.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Voorlopig nieuw adres: 
basisschool De Regenboog, Kerkenbos 12 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 

W www.depelgrimzoetermeer.nl	  
	
HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE
Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB 
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl 
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939  
 E scriba@morgenstergemeente.nl 

SAMENWERKINGSGEMEENTE HET LICHTBAKEN
Predikant ds. Matthijs Biewenga • T 06-3391 7963 
E dominee.matthijs@lichtbakenzoetermeer.nl
Predikant ds. Hans-Jan Roosenbrand 
T 06-4112 0481 • E dominee.hans-jan@lichtbaken.nl
Scriba Marjon de Gelder • T 079-321 05 46 
E scriba@lichtbakenzoetermeer.nl	

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE 
Predikant ds. Folkert de Jong • T 06-1094 1959 
E f.dejong@ebg.nl
Werkgroep Zoetermeer zr. Sherida van Aalst 
T 06-1470 7188 • E sherida_62@live.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl • Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba Marja Frericks • T 06-4600 0096 • E scriba@pwzn.nl

KERKDIENSTEN IN JANUARI
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER zondag 11 januari�  zondag 18 januari�  zondag 25 januari�  zondag 1 februari� 

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk • Dorpsstraat 59, 2712 AD 
T (079) 316 39 09 • W oudekerkgemeente.nl

	10.00 uur  
	 ds. J. van Walsum 
	 Poortugaal

	10.00 uur
	 ds. A.D.L. Terlouw

	10.30 uur ds. E. Dibbets-van der Roest,  
	 pastoor A.J.M. van der Helm, ds. A.D.L. Terlouw	
	 Oecumenische viering Week van Gebed 
	 locatie: Ichthuskerk

	10.00 uur ds. A.D.L. Terlouw                     	
	 Viering Heilig Avondmaal
	18.30 uur ds. A.D.L. Terlouw		
	 Heilig Avondmaal en Dankzegging

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog • Nathaliegang 263, 2719 CR 
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

	10.00 uur 
	 mw. L. de Pooter-Dieleman
	 Delfgauw

	10.00 uur 
	 ds. E. van der Wolf-Kox en dhr. M. Vermeulen		
	 Oecumenische viering  locatie: Moeder Teresakerk

	10.00 uur 
	 mw. T. van Goeverden en G. Vooijs

	10.00 uur 
	 ds. P. Wattèl 
	 Oegstgeest

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk • Oosterheemplein 320, 2721 ND 
T (079) 593 78 08 • W oosterkerkzm.nl

	10.00 uur ds. P. Baas
	17.00 uur ds. R. Visser Amsterdam	  
	 Hart4U-dienst

	10.00 uur ds. P. Baas
	17.00 uur ds.G. Roest Gouda

	10.00 uur ds. A. van Campen Houten
	17.00 uur ds. P. Baas

	10.00 uur ds. P. Baas
	17.00 uur ds. D. van Vreeswijk Rotterdam

PERRON OOSTERHEEM
Oosterkerk (bovenzaal)  
T 06-1398 4223 • W perronoosterheem.nl

	10.00 uur  
	 Gesina Joziasse

	10.00 uur  
	 ds. Jan van der Wolf

	10.00 uur  
	 kw. Johan-Krijn Klaasse

	10.00 uur  
	 Bram Rebergen

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl

	10.00 uur  
	 kw.mw. J. Sneep-Oorbeek

	10.00 uur  
	 ds. E. Dibbets-van der Roest

	10.30 uur ds. E. Dibbets-van der Roest,  
	 pastoor A.J.M. van der Helm, ds. A.D.L. Terlouw	
	 Oecumenische viering Week van Gebed

	10.00 uur  
	 dhr. J. Hanekamp

VRIJZINNIGE GEMEENTE 	10.30 uur 
	 ds. J. Douwes

	10.30 uur 
Adventskerk • Julianalaan 3, 2712 CB  
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

KERNGEMEENTE DE PELGRIM 	10.00 uur 
	 Pelgrimviering 
	 Kerkenbos 12

	19.30 uur 
	 Taizéviering 
	 Moeder Teresasingel 100

De Oase • Kerkenbos 8 • 2715 RP
T 06-2497 5092 • W depelgrimzoetermeer.nl

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE 	10.00 uur ds. J.M. Molenaar			 
	 Bevestiging ambtsdragers
	18.30 uur ds. G. van Zanden Katwijk aan Zee

	10.00 uur ds. B.J. van Assen Moerkapelle
	18.30 uur ds. J.M. Molenaar	

	10.00 uur ds. J.M. Molenaar	
	18.30 uur ds. P. Nobel Noordwijk

	10.00 uur ds. A van Vuuren Capelle a/d IJssel	
	17.00 uur ds. J.M. Molenaar		
	 Wegwijs 16+ na de dienst

Morgensterkerk • Nassaulaan 1 2712 AT
T (079) 316 23 46 • W morgenstergemeente.nl

SAMENWERKINGSGEMEENTE  
HET LICHTBAKEN

	10.00 uur ds. M. Biewenga		
	16.30 uur Leerdienst

	10.00 uur ds. H.J. Roosenbrand 	10.00 uur ds. M. Biewenga		
	18.30 uur Vesperviering

	10.00 uur
	 ds. H.J. Roosenbrand	
	 Heilig Avondmaal

De Lichtzijde • Broekwegzijde 196 • 2715 PE
T (079) 341 53 48 • W lichtbakenzoetermeer.nl

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE 	14.00 uur 
	 ds. F. de Jong

	14.00 uur 
	 zr. L. Harper-Pinas 
	 Zangdienst met overdenkingAdventskerk • Julianalaan 3 • 2712 CB 

W ebg-haaglanden.nl

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer.  
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie  Jan Blankespoor, Irene de Geus- 
Haasbroek, Marjolijn van der Haven-Verweij, 
Hanneke Lam, Willem van Rumpt

Hoofd- en eindredactie   
Marieke van der Giessen-van Velzen 
E redactie@kerkinzoetermeer.nl 
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
ds. Pieter Baas, Jaap van den Berg, Hans van  
der Bilt, Jan Doeven, Henk Fons, Klaasjan de 
Jong, Johan-Krijn Klaasse, Karin van der Kolk, 
Jacoba Leeuwenburgh, Hans van Oort,  
Jan-Kees Vos, ds. Jan van der Wolf 
Illustraties en foto’s Peter van Holten  
(Getekend), Theo Poot (voorpagina en KidZ),  
Leonie Vreeswijk-Feith 
Kerkdiensten en vieringen: Sherida van Aalst, 
Jolande Annema, Rinus van Dorland,  
Joop de Groot, Jaap Sneep, Matthé Vermeulen, 
Baukje Walet, Arco Weening

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, 
Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54  
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91 
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?  
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in Zoeter-
meer ontvangen? Dat kan! Geef het door via 
info@kerkinzoetermeer.nl of bel de eind
redactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor losse 
of extra nummers van een bepaalde editie.  

Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is van Frans Halsstraat 3 
verhuisd naar: Boerhaavelaan 40,   
Kantoor B11-029/030, 2713 HX Zoetermeer.  
Te bezoeken op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 
9.30 en 11.30 uur • T 06-4559 0682 
E  kerkbureau@pgzoetermeer.nl

KERK & DIENST

WelThuis De Morgenster
elke vrijdag   15.30 uur

Contact: mw. M. van den Boomgaard  
T 06-2251 2609	

Dienst voor doven • Chagallruimte Ichthuskerk

zondag 11 januari   10.00 uur 
dovenpastor H. Stevens

WelThuis Vivaldi • maandelijks

zondag 18 januari   10.30 uur
ds. S.C.B. Hermanus-Schröder

WelThuis Buytenhaghe

dinsdag 13 januari  15.00 uur 
ds. R. Algera

De Camee • maandelijks • Camee 22, 2719 RL

donderdag 29 januari  16.00 uur 
Contact: dhr. M. Vermeulen T 06-5532 5749

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

WelThuis Magnolia
wekelijkse themaviering
Oosterheemplein 232-237, 2721 NC Zoetermeer

 14.00 uur 
Contact: mw. N. van den Berg 
T 079-341 41 35 • T 079 3414135

BIJZONDERE DIENSTEN & VIERINGEN

Kopij februari 
Kopij en berichten voor de februari-editie  
van Kerk in Zoetermeer graag insturen  
woensdag 14 januari. Deze zal verschijnen  
op woensdag 4 februari. 

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag voor tien nummers per jaar  

van Kerk in Zoetermeer is € 25. 

Uw bijdrage voor dit jaar kan al naar 

NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Zoetermeer Kerkblad. Hartelijk dank!

      CONTACT VERTROUWENSPERSONEN

                    OUDE KERK
            Kees Hakkenberg en Willeke Verschoor 
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
Hanneke von Meijenfeldt 
T 06-2956 6786
Bram van Strijen • T 06-8324 0255
E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg • T 06-1327 4546 
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ICHTHUSKERK
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel • T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl

WEEKSLUITING

GEBEDSMOMENTEN

Oude Kerk
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur. 
	 E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk
	 7 en 21 januari, 19.00-19.55 uur  

E p.j.vandaalen@casema.nl 

Ichthuskerk
Elke zondag van 9.15-9.30 uur. 
	 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87

Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.
	 De Uitkijk, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Iedere laatste zaterdag, 10.00-
10.30 uur, nabij Dobbe-eiland.
	 E roelie.vanderlinden@gmail.com

Gebed voor Midden-Oosten 
	 elke tweede zondagavond,  

Ies Roos (Baptistengemeente)  
T 06-1662 9726

Women for women
Bidden voor vervolgde christen-
meisjes en christenvrouwen. Kijk 
ook op de website van Open Doors. 
	 maandelijks op woensdagmorgen  

E roelie.vanderlinden@gmail.com

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden!  E advertenties@kerkinzoetermeer.nl  W kerkinzoetermeer.nl

10 t/m 24 JANUARI

Actie Kerkbalans 2026 
van start!

Op zaterdag 10 januari luiden we de  
klokken om het startsein te geven  
voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans.  
Door het hele land vragen plaatselijke  
gemeenten en parochies hun leden om 
een financiële bijdrage over te maken, 
om zo samen te bouwen aan een kerk die 
blijft. In Zoetermeer wordt het moment 
weer ingeluid door Protestantse Gemeente 
en Nicolaasparochie gezamenlijk,  
deze keer in de Oude Kerk in het Dorp.  

Na een welkom door Rik Buddenberg van het protestantse college  
van kerkrentmeesters verricht ds. Arjen Terlouw de gebeden en houdt 
pastoor Ad van der Helm een actuele inleiding. Er is een muzikaal 
intermezzo door organist Geurt van Lagen en kerkrentmeester Freerk 
Wiarda spreekt ‘de lopers’ toe – de vrijwilligers die de uitnodigings-
brieven om bij te dragen aan Kerkbalans bij alle gemeenteleden en 
parochianen bezorgen. Om 13.00 uur wordt door pastoor en dominee 
samen de klok geluid. Welkom om bij de start van deze belangrijke 
financiële actie om de kerk in stand te houden aanwezig te zijn. 
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LIEFSTE       LIED

Er is zoveel moois om te zingen: de psalmen, gezangen, 
vrije liederen. Ik houd van de breedheid. Maar als ik 
kiezen moet, kom ik uit bij Psalm 27:4. Een van de 

Geneefse Psalmen met een melodie die nog altijd ‘staat’. 

Psalm 27 is allereerst bijzonder vanwege het beeld van 
het licht. Zo begint dit lied: ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, 
mijn God en Here’. Maar daarmee is het nog niet vanzelf-
sprekend licht in je eigen hart en ziel. En daarover gaat 
vers 4. En het mooie is, dat ook het verlangen naar God, 
het zoeken naar Hem dan wordt bezongen als iets dat God 
Zelf in mijn hart heeft gelegd. Hoe troostrijk is dat?!

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.

Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!

Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

•	 ds. Arjen Terlouw

PREDIKANT OUDE KERK GEMEENTE

NIEUWE PREDIKANT VOOR OUDE KERK

‘Ik heb er 
   heel veel zin in!’

Op zondag 14 december werd ds. Arjen Terlouw  
bevestigd als wijkpredikant van de Oude Kerk  
Gemeente en deed hij intrede. De vacature, ontstaan 
na het emeritaat van ds. Kees Wesdorp en tijdelijk 
waargenomen door ds. Ard van den Berg, werd  
dus feestelijk op de derde Adventszondag vervuld.  
De Oude Kerk heeft vanaf Kerstmis 2025 weer  
een vaste wijkpredikant!

Wie is ds. Arjen Terlouw? 
‘Ik ben 55 jaar geleden geboren.  
Mijn loopbaan is na mijn 
theologiestudie in Utrecht en 
daarna een deeltijdvicariaat in 
Amsterdam begonnen in het dorp 
Willige-Langerak, vlakbij Schoon-
hoven. Daarna ben ik predikant 
geweest in Ermelo en vervolgens 
bijna elf jaar in Bergschenhoek, 
waar ik nog steeds woon.  
Ik diende ruim vier jaar in de  
protestantse gemeente Boskoop 
en nu steek ik over naar Zoeter-
meer. Mijn vrouw Henriëtte, die 
werkt als ergotherapeut, en ik  
hebben vier kinderen: Jesse en 
Myrthe studeren en de tweeling 
Ruben en Jonathan hopen komend 
jaar hun vwo-diploma te behalen.’

Wat breng je mee aan  
ervaring? 
‘Al lerende heb ik veel ervaring 
opgebouwd. Eigenlijk vind ik nu 
alle kerntaken van een predikant 
fijn om te doen. Voordat ik naar 
Boskoop ging heb ik een opleiding 
gevolgd tot interim-predikant en 
ben daar ook als zodanig ingestapt. 
Maar wanneer je op een interim- 
manier werkt, bestaat de kans dat 
je ook een interim band met de 
gemeente ontwikkelt, heb ik  
ervaren. Anders gezegd, het  
gevaar is dat je blik te veel gericht 
is op problemen en spanningen. 
Toen ik me dat realiseerde, leek 
het me goed bij een volgende 
stap me te richten op het hart 
van het gemeente-zijn. Dat is  
de insteek waarmee ik de Oude 

Kerk Gemeente wil dienen:  
in het pastoraat, de prediking,  
het contact met de mensen en 
collega’s, terug naar de basis van 
het predikant-zijn. Ik ben ervan 
overtuigd dat alles wat ik als predi-
kant doe in dienst staat van God.’

Wat vind je het leukste aan 
het beroep van predikant?
‘Het werken met groepen.  
Vormings- en toerustingswerk 
doe ik graag, het zoeken naar 
antwoorden op de grote vragen. 
Ook het werken met jeugd en 
jongeren heeft mijn hart. Bij de 
catechese luister ik graag naar 
de vragen en ervaringen van de 
deelnemers en wissel met hen 
daarover van gedachten. In de 
gemeenten waar ik predikant 
was, waren meestal behoorlijk 
veel kinderen. Het kindermoment 
in de eredienst vereist wel impro-
visatie en door de jaren heen heb 
ik dat steeds meer geleerd.’ 

Wat heeft jou bewogen  
om ja te zeggen? 
‘Het beroep heb ik in dankbaar-
heid aanvaard, om verschillende 
redenen. Ik zie een zekere mate 
van kwetsbaarheid van de  
gemeente. Daarmee bedoel ik dit: 
er gebeuren heel veel en prachtige 
dingen, maar ik proef ook dat de 
gemeente op zoek is naar een 
antwoord op de vraag: hoe gaan 
we verder, de toekomst in?  
Daarnaast heb ik sterk de  
‘warmte’ in het onderlinge  
contact in de gemeente gevoeld. 

De Oude Kerk is een van de  
weinige historische gebouwen in 
Zoetermeer. De kerk inspireert mij 
zeer, met daarin het bijzondere 
orgel, de kleuren en de ruimte, 
en ook dat er zoveel missionaire 
activiteiten plaatsvinden. De kerk 
heeft echt potentie! Voor veel 
mensen zou het een plek kunnen 
zijn waar ze naartoe getrokken 
worden. Ik wil daar wel een rol in 
spelen.’

Heb je hobby’s buiten het 
beroep van predikant?
‘Fietsen doe ik graag, op mijn 
snelle e-bike, ook de afgelopen 
jaren naar Boskoop en vanaf nu 
naar Zoetermeer. Verder houd ik 
van vintage en het opknappen 
van oude meubels en apparatuur. 
Vooral Scandinavische meubels 
vind ik mooi. Ook houd ik van 
muziek: om ernaar te luisteren – 
met Bach als favoriete componist 
– en soms zelf te spelen. Ik heb 
orgel leren spelen, maar doe dat 
eigenlijk te weinig.’

Wat wil je graag tegen de 
gemeente zeggen?
‘Ik heb heel veel zin om als  
predikant te dienen in de Oude 
Kerk Gemeente. En ik zie er erg 
naar uit om de gemeenteleden 
van de Oude Kerk, maar ook de 
andere wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente  
Zoetermeer te leren kennen.’

•	 Jan Blankespoor

KiZ-REDACTEUR

Heilig vuur
In een blijde morgendienst op zondag 14 december werd ds. Arjen Terlouw  
bevestigd als nieuwe predikant van de protestantse wijkgemeente Oude Kerk.  
Hij kreeg de zegen uitgesproken door ds. Pieter Baas van de Oosterkerk.  
Ds. Terlouw nam de kinderen mee rond de preekstoel van de Oude Kerk waar  
bijzondere medaillons staan uitgesneden over Mozes en de brandende  
woestijnstruik. Hij preekte over het thema ‘Heilig vuur’, over geroepen zijn  
en antwoord geven: ‘Heer, ik luister’. Vanuit alle protestantse kerken en de 
rooms-katholieke parochie waren afgevaardigden aanwezig. Ds. Terlouw  
werd toegesproken door de voorzitter van de wijkkerkenraad Jan-Kees Vos  
en ook door wethouder Bouke Velzen namens de Gemeente Zoetermeer. Foto: Marja van den Boomgaard

GELOOF IN PRAKTIJK

ONDER WOORDEN

In mijn hart
Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me reeds:
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
Van een zo hoge Gast.

Naar uitspraken van Theresia van Avila
Liedboek 2013, bij Lied 893

UITGELICHT

Alle actuele activiteiten in de kerken staan op datum ook altijd in de 
Uitgelicht-agenda op kerkinzoetermeer.nl

Christelijke meditatie  
in De Regenboog
Meditatiebijeenkomst maandelijks 
op maandagmorgen in De Regen-
boog. Er klinkt zachte muziek en in 
stilte zoek je je plek. Om 10.00 uur 
begint de meditatie, meestal aan de 
hand van een Bijbeltekst, met aan 
het eind ruimte om kort te delen 
wat je ontvangen hebt. Iedereen 
is welkom, je hoeft geen lid van 
een kerk te zijn. Los te volgen, ook 
gewoon om eens te ontdekken of dit 
iets voor je is. 
	 19 jan, 16 feb, 16 mrt, 20 apr,  

18 mei; aanmelden niet nodig;  
ds. Els van der Wolf-Kox  
T 06-3863 6292 (ook whatsapp)  
E evanderwolfkox@gmail.com

Thema-avond Oosterkerk  
‘Opdat jullie één zijn’
We leven in een tijd van tegenstel-
lingen en uitgesproken meningen. 
Ook binnen de ene christelijke  
gemeente wordt overal allerlei 
zaken verschillend en soms  
tegengesteld gedacht. Hoe kunnen 
we elkaar vasthouden in de geest 
van Christus die in het hogepries-
terlijk gebed bidt ‘dat zij allen één 
zullen zijn’ (Johannes 17:21-22)? 
Spreker hierover in de Oosterkerk  
is innovator en pionier Wout  
Schonewille. 
	 29 januari, 20.00 uur,  

Oosterheemplein 320

Muzikaal voorjaar 
in de Oude Kerk
In het voorjaar zijn 
er drie muzikale 
avonddiensten 
geprogrammeerd in 
de Oude Kerk. Op 
zondag 8 februari 

werkt het Projectkoor mee aan een 
Choral Evensong, een avondgebed 
met Engelse koormuziek. Dirigent 
is dan Arjen Uitbeijerse, organist is 
Geurt van Lagen en ds. Arien Treuren 
uit Pijnacker de voorganger. 
Op zondag 22 maart staat cantor- 
organist Geurt van Lagen voor  
het Oude Kerk Ensemble in een 
kleinschalige Avondmuziek,  
met ds. Arjen Terlouw als liturg. 
Zondag 19 april voert het Project-
koor een Bachcantate voor de 
Paastijd uit. Ook dan dirigeert Arjen 
Uitbeijerse en is Geurt van Lagen de 
organist. Verder is er medewerking 
van orkestmusici en vocale solisten. 
Liturg is ds. Arjen Terlouw.
	 E projectkooroudekerk@gmail.

com W oudekerkgemeente.nl

ADVENTSKERK
Krant op tafel
Gesprek over de actualiteit. 
	 12 januari, 15.00 uur, Julianalaan 3  

Max Hofman T 079-352 04 30

Mythen en bewustzijn
Videogesprekken met  
Joseph Campbell.
	 19 januari, 15.00 uur

Strandwandelgesprek
Beweging en bezinning in de natuur.
	 20 januari, 14.00 uur,  

start Houtrustkerk Den Haag

Wijsheid van de tweede  
levenshelft
Filosofische kring over ouder worden.
	 2 februari, 15.00 / 20.00 uur,  

Julianalaan 3 € 5 niet-leden  
E khvanklaveren@gmail.com

IZB-webinar  
‘missionair kerk-zijn’
Hoe sluiten we als gemeente aan 
bij onze omgeving? Wat is onze 
missionaire roeping als kerk? De IZB 
biedt op 29 januari een webinar aan 
over de Missionaire Oriëntatie, een 
praktische en bezinnende aanpak 
van de IZB met het oog op deze 
vragen. Bedoeld voor kerkenraden, 
ouderlingen, predikanten en  
gemeenteleden met een missionaire 
taak of belangstelling, als een laag-
drempelige manier om inspiratie op 
te doen, omdat het mogelijk is om 
vanuit huis even aan te haken. 
	 29 januari, 19.30-20.30 uur,  

online via Teams, gratis; info en 
aanmelden W izb.nl/toerusting 

Themacursus ‘Oorlog en Vrede’
De Stichting Theologisch Vorming 
Geïnteresseerden Rotterdam (TVG) 
organiseert vanaf 4 februari een 
themacursus ‘Oorlog en Vrede’ 
met historische verdieping, actuele 
context en ruimte voor gesprek. De 
cursus omvat onder meer Bijbelse 
aspecten, de visie van rabbijn  
Jonathan Sacks, de gedachten van 
Augustinus over de rechtvaardige 
oorlog, en meer filosofen. Met  
gastsprekers als prof. Desiree  
Verweij en ds. Sam Janse.
	 woensdagmorgen van 4 februari 

t/m 18 maart W tvgrotterdam.nl 
(ook voor een viertal korte  
cursussen over onder meer  
‘Jesaja – onrecht en hoop’  
en ‘Rouwen als werkwoord’)

 

 

 

Voorjaar 2026 

MMuuzziikkaallee  aavvoonnddddiieennsstteenn   
 
 
 
88  ffeebbrruuaarrii  22002266  ||  1188..3300  uuuurr  

Choral Evensong | Projectkoor Oude Kerk 

Avondgebed met Engelse koormuziek 
 
 
2222  mmaaaarrtt  22002266  ||  1188..3300  uuuurr  

Avondmuziek | Oude Kerk Ensemble 
Lied, lezing & gebed 
 
 
1199  aapprriill  22002266  ||  1188..3300  uuuurr  

Cantatedienst 
Cantate in een kerkdienst, als in Bachs tijd 

Verlangen naar licht
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Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda Uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Advertenties

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer? Bekijk onze 
advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden! 
www.kerkinzoetermeer.nl ��| advertenties@kerkinzoetermeer.nl 

OPEN KERK

Nederlands babbelen
Elke dinsdag en woensdag 
van 10.00-12.00 uur in de Morgensterkerk,  
georganiseerd door Samenwerkings
gemeente Het Lichtbaken. Welkom!
	 Andries van Renssen T 06-30289788

Open Oosterkerk
	 Elke di 13.00-16.00 uur  

E p.j.van.daalen@casema.nl

INLOOP

Inloop De Herberg
Elke di van 10.00-12.00 uur.  
Nu ook voor hulpvragen, i.s.m.  
Diaconaal Centrum Kruispunt. 
	 Dorpsstraat 59  

W oudekerkgemeente.nl

Diaconaal Centrum Kruispunt 
Elke di van 13.00-15.00 uur.
voor gesprek, hulp en info. 
	 César Franckrode 60  

T 06-5321 2273  
E info@diaconaalcentrum.nl

Inloop Open Ichthus
Elke wo van 10.00-12.00 uur:  
ontmoeting, gesprek en stilte  
in De Toewending. 
	 Thea Streef T 06-2095 7228 en 

Jenny van den Berg T 079-351 22 40

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
Elke do van 10.00-12.00 in De Oase.
	 E info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen
Elke vr in De Regenboog 
10.00-13.00 uur.
•	Middagpauzedienst  
	 van 11.30-12.00 uur
•	Elke vierde vrijdag maaltijd 
	 T (079) 361 33 65  

E wil.bettenhaussen@gmail.com 

Inloop Morgensterkerk
Welkom van 10.00-11.45 uur 
elke eerste woensdag.  
	 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 

6 mei en 3 juni T 06-1492 1195  
E inloop@morgenstergemeente.nl

	 PERRON OOSTERHEEM 
Oosterheemplein 320 Johan Klaasse T 06-1628 7567 
E pionier.perron@gmail.com W perronoosterheem.nl 

Perronmeetings
	 elke zondag om 10.00 uur,  

zie ook pagina 4.

Fitte Fifty’s
Samen sporten en na afloop koffie drinken.
	 elke maandag 10.00-12.00 uur

Breiclub
	 19 jan en 2 feb, 14.00-16.00 uur 

E tanniejorna@gmail.com 

Inloop
Voor een goed gesprek en koffie of thee.
	 elke dinsdag 13.00-16.00 uur

Ontmoetingslunch
	 elke woe: 12.15-13.15 uur 

graag aanmelden bij Jan de 
Ruiter T 06-3732 1952

Koffieochtend
Welkom bij Middin Heemburgh.
	 elke vrijdag 10.00-12.00 uur

Crea Club
	 elke don, 14.00-16.00 uur 

Wandelclub 
	 elke vrijdag, 10.00 uur,  

start bij Enjoy Life

Open Lichtzijde
	 Elke ma en do van  

14.00-15.30 uur, 
	 Broekwegzijde 196

Open Oude Kerk
	 Elke vr 14.00-15.30 uur  

voor stiltemoment,  
bezichtiging en expositie

Kerkenbos 12 (let op: in basisschool De Regenboog) W depelgrimzoetermeer.nl 
pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl  

DE PELGRIM		

Ochtendgebed  
en ontbijt
	 7.30 uur gebed,  

aansluitend 8.00 ontbijt  

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
	 elke do, 10.00-12.00 

uur, Kerkenbos 12

Emmaüswandeling
	 elke vr, 10.30-12.00 

uur; verzamelen Balij­
hoeve, Kurkhout 100

Spelletjesavond
	 9 jan, 19.30 uur,  

basisschool  
De Regenboog

Pelgrimviering
Je geloof delen,  
met elkaar in gesprek  
en met de Ander. 
	 11 jan, 10.00 uur,  

basisschool  
De Regenboog

Lange- 
afstandswandeling
Na de Pelgrimsviering op 
weg met het thema. We 
lopen 10 tot 15 kilometer. 
	 11 jan, 11.30 uur, 

neem eten en drinken 
mee, € 10 

Crea-middag
	 20 jan en 3 feb,  

locatie: Tuindreef 42, 
kosten: € 5

Ontmoetings
maaltijd
	 14 jan, 18.00-19.30 

uur, graag opgeven

Taizéviering
Elke vierde zondag:  
oecumenisch en  
meditatief met liederen, 
gebeden en stilte. 
	 25 januari, 19.30 uur,  

Moeder Teresasingel 100

BUURTMAALTIJDEN�
Klaver-4-maaltijden
Gezamenlijke Klaver-4-maaltijd iedere 
laatste dinsdag in De Oase van 
17.30-19.00 uur: 27 januari.  
Op de overige dinsdagen  
afhaalmaaltijden 16.30-17.30 uur.
	 Kerkenbos 8 T 06-4985 4526 of  

E mtderuiter48@gmail.com

Morgensterkerk
Welkom bij de maandelijkse  
buurtmaaltijd, bel voor de datum.
	 Graag aanmelden: T 079-316 99 22

Ichthuskerk
Mail of bel voor de eerstvolgende  
buurtmaaltijd om 18.00 uur. 
	 E maaltijden@pwzn.nl  

T 06-5359 9999

Noud KradolferIN GESPREK MET ...

‘Het leven is mooi. Ik zie het mooie van het leven nu in, 
ondanks de pijn die er nog steeds is. Misschien zijn er 
mensen die iets aan mijn boek kunnen hebben, omdat 
ze ook met pijn leven, en kan ik hen iets meegeven.’

Aan het woord is de 16-jarige 
Noud Kradolfer. Van jongs af aan 
rijdt hij in een rolstoel en sinds zijn 
achtste jaar leeft hij met veel pijn 
vanwege het Complex Regionaal 
Pijn Syndroom, afgekort tot CRPS. 
Ik zag hem regelmatig rondrijden 
in de buurt en leerde hem beter 
kennen door zijn verhaal in het 
Streekblad, ruim een jaar geleden. 
Daarin sprak hij openhartig over 
de pijn die hij dagelijks ervaart.
De pijn was soms zo erg dat Noud 
op zijn veertiende een doodswens 
kreeg. Toch liet hij die wens los en 
koos hij voor het leven. Het over-
lijden van een tante zorgde daar-
voor. Hij zag het grote verdriet bij 
zijn moeder en andere familieleden 
en kwam tot een sterk besluit:  
‘Dit wil ik hen niet aandoen.’ 
Noud kijkt nu anders naar het  
leven. Hij ziet het mooie er nu 
van in, ondanks de pijn die er nog 

steeds is. Op de vraag waarom 
hij dit nu kan zien, antwoordt hij: 
‘Het leven is niet altijd makkelijk, 
maar ik heb ontdekt dat er altijd 
iets is om voor te blijven gaan, 
voor jezelf en voor de mensen  
die van je houden. En het besef 
iets voor anderen te kunnen  
betekenen geeft mij kracht.’ 
Met zijn verhaal wil Noud laten 
zien dat er ook lichtpuntjes zijn, 
zelfs als het soms moeilijk is. 
Daarom schreef hij een boek,  
als een hulpmiddel dat hij met 

anderen wil delen. ‘Misschien zijn 
er mensen die iets aan mijn boek 
kunnen hebben, omdat ze ook 
met pijn leven en kan ik hen iets 
meegeven’, aldus Noud. Hij hoopt 
dat zijn boek kinderen en gezinnen 
helpt en een stukje hoop kan  
geven aan wie met pijn leeft.

• Karin van der Kolk-van Reeuwijk

KiZ-MEDEWERKER

Lily en de magische pijnbloem is het boek dat Noud speciaal schreef voor 
kinderen met CRPS of van wie de ouders CRPS hebben. Het helpt hen te  
begrijpen wat dit syndroom is en maakt het makkelijker om het aan hun  
klasgenoten of familie uit te leggen. Zo kunnen kinderen en ouders elkaar 
beter steunen en begrijpen wat de ander doormaakt. Het boek is nu nog  
niet te koop omdat er nog mooie plaatjes van een illustrator in moeten.  
Je kunt Noud helpen om zijn boek over CRPS uit te kunnen geven:  
www.gofundme.com/f/help-mee-om-een-kinderboek-over-crps-uit-te-geven 

GETEKEND

SCHRIJFMOMENTEN 
Schrijfcafé 
Welkom op donderdag 22 januari voor ‘schrijven, 
maar dan anders’, van 20.00-21.30 uur in de 
U@-ruimte van de Ichthuskerk. Laat je inspireren 
en je pen vrijuit gaan. Aanmelden is niet nodig. 
	 Elvira Keller E openichthus@pwzn.nl  

W inspiratie op schrijfavonturen.nl 

Schrijven voor gevangenen
Elke eerste dinsdag voor gevan-
genen in binnen- en buitenland, 
om 10.00 uur in De Doortocht 
(Hekbootkade 60).
	 3 februari  

E l.veersma@hotmail.com

Nieuwe Alpha Cursus
Vanaf 4 februari start er weer een 
Alpha Cursus op de woensdagavond. 
Elke avond begint met een heerlijke 
gezamenlijke maaltijd, waarna er in 
groepsvorm de ‘basics’ uit het chris-
telijk geloof worden behandeld. Geef 
je op en wijs anderen hier ook op!

Cursus ‘Luisterend bidden’
Vanaf 4 februari start ook een  
cursus ‘Luisterend bidden’ bestaande 
uit zeven avonden. Als ons gebed  
spreken met God is, praten we dan 
alleen, of zijn we ook ontvankelijk 
voor wat Hij ons misschien  
duidelijk wil maken? 

	 Johan-Krijn Klaasse T 06 1628 7567 E pionier.perron@gmail.com
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CULTURELE AGENDA 
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

KERK CULTUREEL

Advertenties

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

 

• Particuliere verhuizingen

• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen

•  Nationale en
internationale verhuizingen

•  Verwarmde en beveiligde
inboedel-/archiefopslag

• Verhuiswinkel

Zernikestraat 22  |  2721 KW Zoetermeer  |  The Netherlands  |  079-36 11 368  |  info@henneken.nl
www.henneken.nl

Professionele verhuizers... van huis uit.

Psalternatief en de kracht  
van Geneefse Psalmen
IMPRESSIE •  ‘De kracht van het gebed’ is het thema van de  
Oosterkerkgemeente dit jaar. In het kader daarvan was op  
dinsdag 11 november Roeland Scherff uitgenodigd over zijn 
project ‘Psalternatief’: de mooie melodieën van de Geneefse 
Psalmen alternatief begeleid door een band. 

Er zijn veel psalmen die een gebed 
vormen. Die waren vooral gekozen 
om deze avond te zingen, waar-
omheen ds. Pieter Baas uitleg gaf. 
En om met Augustinus te spreken 
‘zingen is twee keer bidden’. Hoe 
mooi zo’n invulling: oude woorden 
op nieuwe wijze zingen. Ik heb het 
als heel inspirerend ervaren. 
Maar hoezo Geneefse psalmen 
anno 2025? Dat is toch maar voor 
een klein gezelschap, want andere 
liederen liggen zeker zo lekker in 
het gehoor qua melodie en taal­
gebruik? Maar als je gezegend 
bent dat je jong deze berijmde 
psalmen op Geneefse wijze leert 
of hebt geleerd, is het ook de 
moeite waard om die niet in het 
vergeethoekje te laten belanden. 

Roeland Scherff heeft dit prachtig 
opgepakt door er een nieuwe, 
soms swingende begeleiding 
voor te schrijven, uit te voeren 
door een band met diverse  
instrumenten. Die oude woorden 
swingend zingen … heerlijk. 
En door het samen zingen van 
die ‘oude’ psalmen kwamen we 
ook in gesprek hoe we zelf in en 
tegenover deze psalmen staan. 
Hoe verbindend!

	 Kijk op de website van de Oosterkerk 

voor meer activiteiten rondom het 

thema ‘De kracht van het gebed’:  

themadiensten op zondag, thema- 

avond ‘... opdat zij allen één zijn’ op 

29 januari, en de start van een cursus 

‘Luisterend bidden’ begin februari.

•	 Marjolijn van der Haven-Verweij

KiZ-REDACTEUR

OUDE KERK
Carillonconcerten
	 3 jan	 ‘Klokken luiden  
		  het nieuwe jaar in’
	 7 feb	 ‘Wintersongs’
	 vanaf toren Oude Kerk, Dorpsstraat 

59; informatie: beiaardier Johan 
van Oeveren T 06-4803 7180

Lunchpauzeconcerten 
	14 jan	 Duo Toetsen & Fluiten: 
		  Anna Karpenko – vleugel  
		  &	Katja Pitelina – fluit 
	21 jan	 Iddo van der Giessen – orgel 	
		  & Joram van Ketel – trombone  
	28 jan	 Regina Ederveen – harp  
	 4 feb	 L’ Amitié Musicienne: Nino Bos 
 		  – viola da gamba, Nicolaas 	
		  Stam – klavecimbel, Amélie 	
		  Rebeix – viola da gamba, 	
		  Jeremy Bass – theorbe  
	 12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, 

deurcollecte W herbergoudekerk.nl

Evensong in Oude Kerk
Zondag 8 februari is er weer 
Choral Evensong in de Oude 
Kerk. Dit is een viering met le-
zingen, gebeden, gemeentezang 
en koorzang, als een gezongen 
eredienst in de anglicaanse traditie. 
Er is medewerking van het Projectkoor 
Oude Kerk onder leiding van dirigent 
Arjen Uitbeijerse, organist Geurt van 
Lagen en liturg ds. Arien Treuren uit 
Pijnacker. Naast anthems en hymns 
zijn Magnificat (Lofzang van Maria) en 
Nunc dimittis (Lofzang van Simeon) 
vaste onderdelen.
Welkom bij deze muzikale avond-
dienst in de Oude Kerk: zondag 8 
februari, 18.30 uur, Dorpsstraat 59 
	 Het liturgieboekje met het programma  

en de liederen is tegen 8 februari te 
vinden op www.oudekerkgemeen­
te.nl en voor wie niet komen kan is 
er de beelduitzending. 

Het Lohmanorgel is schoon!
Sinds enkele weken valt er in de Oude Kerk weer te genieten van de frisse  
klank van het Lohmanorgel! Het groot onderhoud is gedaan – en daarmee  
heeft Flentrop Orgelbouw uit Zaandam goed werk geleverd.

De actie ‘Het Lohmanorgel schoon!’ is 
succesvol verlopen en heeft het beno-
digde bedrag voor de schoonmaakbeurt 
bij elkaar gebracht. De stand half de-
cember was € 44.885. Daarmee is het 
financiële doel bereikt. Uiteindelijk viel 
de factuur van Flentrop iets lager uit 
dan het beoogde bedrag van € 45.000. 
Dat betekent dat we het nieuwe jaar 
ingaan met een kleine reserve in het 

orgelfonds. Het is prettig om alvast een 
kleine buffer te hebben voor onvoorziene 
reparaties en toekomstig onderhoud.
Op deze plek bedanken we iedereen 
die meegeholpen heeft om dit project 
te realiseren en hieraan een bijdrage 
heeft geleverd, zoals met kleine en 
grote giften, met assistentie bij het 
werk van orgelbouwer Rinus Koole in  
en aan het orgel, met vrijwillige handen 

bij onder  
andere de 
organisatie van 
de vier benefietconcerten het afgelopen 
jaar. Het is mooi om te zien hoe er met 
velen is samengewerkt om deze klus te 
klaren. Veel dank!
	 W oudekerkgemeente.nl  

en herbergoudekerk.nl
•	 Werkgroep  

‘Het Lohmanorgel schoon!

Meditatief schilderen met Psalmen 

KUNST IN DE KERK
Expositie ‘Langs Walcherse stranden’
De wisselexpositie ‘Langs Walcherse stranden’ van 
fotograaf Frank van de Beld in de Herbergzaal van de 
Oude Kerk loopt nog t/m eind januari. Wekelijks te 
bezichtigen op dinsdagmorgen tijdens het Inloophuis 

tussen 10.00 en 12.00 uur, op vrijdagmiddag tijdens Open Kerk van 14.00  
tot 15.30 uur, en rondom de Lunchpauzeconcerten op woensdag en de  
kerkdiensten op zondag. Op vrijdagmiddag 9 en 23 januari is de ruimte  
verhuurd, kom dan gerust op een ander moment terug. De foto’s zijn ook  
te koop en u kunt daarvoor contact met de maker opnemen. 
	 W herbergoudekerk.nl 

 

 

Evensong 
 

 

8 februari 2026 
18.30 uur 
 
 
Projectkoor Oude Kerk 
Arjen Uitbeijerse dirigent 
Geurt van Lagen organist 
ds. Arien Treuren liturg 

Vanwege de enthousiaste belangstelling 
komen er twee nieuwe zaterdagen voor 
een workshop ‘Meditatief schilderen 
met Psalmen – Een ontdekkingsreis 
langs woord en kleur’. De nieuwe data 
zijn gepland in de Veertigdagentijd: 21 
februari en 14 maart van 10.00-15.00 uur 
in de Ichthuskerk. Tijdens deze unieke  
workshop combineren we de kracht van 
meditatief schilderen met de poëtische 
rijkdom van de Psalmen. Laat je inspi-
reren door eeuwenoude teksten die 
uitdagen, troost, hoop en verwondering 
bieden. Of je nu gelovig bent of gewoon 
op zoek naar een moment van rust en 
creativiteit – deze workshop nodigt je 
uit om stil te worden en vorm te geven 
aan wat je hart je ingeeft. 

Na ontvangst met  
koffie, thee en wat  
lekkers, starten we met  
een meditatief moment  
rond één van de psalmen.  
Dit staat onder leiding van ds. Erika 
Dibbets. Daarna beginnen we met schil-
deren onder leiding van Joke Brouwer. 
De bijeenkomsten staan op zichzelf en 
zijn los van elkaar te volgen. Ook als 
je geen ervaring hebt kun je meedoen. 
Schrijf je in en laat je verrassen.
	 Joke Brouwer T 06-1542 8619  

E jokevijf@xs4all.nl; € 15 per keer 
(inclusief materialen, koffie/thee en 
een eenvoudige lunch). Heb je dieet
wensen? Overleg bij aanmelding. 
Maximaal aantal deelnemers: 10.

OOSTERKERK
Na-de-lunchconcert
	13 jan	 Dante Jongerius – fluit en traverso
	10 feb	 Panos Gklistis – piano  
	 elke tweede dinsdag van 13.30-14.15 uur,  

Oosterheemplein 320 E podium320@gmail.com

Psalternatief is een project voor 
psalm en band. Aangezien bands 
vaak moeilijk uit de voeten kunnen 
met de Geneefse psalmen worden 
deze steeds minder gezongen in ker-
ken. Ook thuis en in scholen worden 
vaak geen psalmen meer geleerd. 
Het zou zonde zijn als we die schit-
terende psalmentraditie kwijt raken. 
Met Psalternatief wil Roeland 
Scherff, docent aan het Conserva-
torium van Amsterdam en met ruim 
vijftien jaar ervaring in kerkmuziek, 
door middel van bladmuziek, opna-
mes en videolessen laten zien hoe 
je de psalmen met een band en de 
instrumenten van een band kunt 
spelen. W psalternatief.nl

Diaconaal Centrum  
Zoetermeer breidt uit
Op verschillende plaatsen in  
Zoetermeer zijn er al inlooppunten 
waar mensen een kopje koffie kunnen 
drinken, sociaal isolement kunnen door-
breken en met de nodige hulpvragen 
terecht kunnen. Vanaf 9 januari opent er 
een vierde inlooppunt van het Diaconaal 
Centrum Zoetermeer (DCZ). Naast  
’t Kruispunt aan de César Franckrode 
op dinsdagmiddag, de Oude Kerk op 
dinsdagmorgen, de Oosterkerk op dins-
dagmiddag, nu ook de Doortochtzaal 
van De Kapelaan, Nicolaasplein 2, op 
vrijdag. En later in het nieuwe jaar zal 
in de voormalige Genesarethkerk een 
inlooppunt openen in de voorruimte van 
de voedselbankwinkel. W hnpz.nl 

Cursus Bijbels Hebreeuws
Woensdag 7 januari start er een twee-
wekelijkse cursus Bijbels Hebreeuws, 
georganiseerd door ‘de 2e Verdieping’. 
Aan de orde komen alfabet, schrijf
wijze, uitspraak, alles aan de hand van 
verhalende teksten in het Hebreeuws, 
de taal waarin het Oude Testament is 
opgeschreven. Naast de bijeenkomsten 
wordt zelfstudie gevraagd en het 
cursusmateriaal bestaat uit een zelf 
aan te schaffen leerboek, video- 
ondersteuning en oefenmateriaal. 
Docent is Willien van Wieringen. 
	 10.00-11.30 uur, Wijngaardzaal van  

De Kapelaan, Nicolaasplein 2; € 50 
voor 12 lessen; aanmelden en info  
E tweedeverdieping@hnpz.nl (met 
‘Hebreeuws’ in de onderwerpregel)

30 JANUARI
Moldavische wijnproefavond 
De ZWO-werkgroepen van de protestantse 
wijkgemeenten Noord en Zuid besteden 
al een paar jaar aandacht aan hulp aan 
Moldavië. Nu organiseren we een avond 
waar u Moldavische wijnen kunt proeven! 
Voor bijpassende hapjes wordt gezorgd en 
na de proeverij zijn de wijnen per fles te 
bestellen. Er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd en bij een positief saldo gaat dat 
naar de Moldavië-projecten van Kerk in 
Actie. Aanmelden kan tot donderdag  
22 januari naar info@merpa.nl (met als 
onderwerp ‘Wijnproefavond’). Welkom  
op vrijdag 30 januari van 20.00-23.00 uur 
in de Ichthuskerk, Parkdreef 258!  

Willy Tieman, namens de ZWO- 
werkgroepen van Noord en Zuid
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PERSPECTIEF
In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van  
Taizé ‘Elke dag de Bijbel open’, en voorzien van een 
(kunst)afbeelding.  

DIENEN & DELEN 

UITGELEZEN

Een wereld van verschil 
                           – Eénheid als gebed

‘Laat hen allen één zijn’
Johannes 17:21

In een drukke winkelstraat speelt een zigeunerorkestje, een vader en twee 
zonen. Ze maken heerlijk muziek met elkaar. De speelvreugde spat er vanaf. 
Prachtig hoe zij elkaar aanvoelen, want er wordt ook geïmproviseerd.  

Mooi hoe zij elkaar in eenzelfde ritme opstuwen. Een echte drie-eenheid.  
Ze bespelen ieder een ander instrument, maar in de muziek zijn zij één.  
Er is sprake van een soort intimiteit tussen de drie. 
Steeds meer mensen blijven staan. Dan gebeurt er iets van een wonder.  
Het onderscheid tussen orkest en toeschouwers vervaagt. Muzikanten en 
toeschouwers bewegen op hetzelfde ritme. De vreugde van het orkest wordt 
de vreugde van alle omstanders. Opgenomen in de intieme drie-eenheid van 
de vader en de zonen. Allen zijn één geworden.

In Johannes 17 lezen we hoe Jezus in een intiem gesprek gewikkeld is met 
zijn hemelse Vader in het zogenaamde Hogepriesterlijke gebed. Het speelt 
zich allemaal af vlak voor zijn arrestatie. De schaduw van het kruis ligt over 
elk woord. In dat donkere uur bidt Hij niet voor zichzelf, maar voor ons:  
‘Laat hen allen één zijn.’
Die eenheid is geen project dat we moeten realiseren. Jezus formuleert geen 
opdracht, maar een gebed. Dat is een wereld van verschil. Een opdracht kan 
mislukken. Een gebed kan verhoord worden. Dat is precies wat er gebeurt. 
Aan het kruis wordt de verbinding tussen God en mensen gelegd. En vanuit 
die band ontstaat ook de band tussen mensen onderling.

Het gaat niet om uniformiteit. Vader en Zoon zijn niet identiek en toch één. 
In de kerk oefenen we dat — en ja, dat schuurt. Want eenheid is iets anders 
dan het eens-zijn. Het vraagt aanvaarding, juist van de ander die anders is. 
Het orkest van Vader, Zoon en Geest maakt muziek. Als we mee gaan dansen, 
worden we deel van deze Drie-eenheid. Zó worden we één.

•	 ds. Jan van der Wolf

PREDIKANT ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)

Van ruimtevaart tot gentechniek: dank God! 

In ons hedendaagse leven neemt techniek in allerlei 
vormen een grote plaats in. Het boek Dank God voor 
techniek stelt vragen rondom techniek en bekijkt die in 

het licht van tien Bijbelteksten, verdeeld over evenzoveel 
hoofdstukken. Zo wordt een tekst uit Jesaja verbonden 
met vragen over ruimtevaart en komt Psalm 139 aan bod  
in het hoofdstuk over gentechniek. 
De auteur plaatst kanttekeningen bij moderne technische 
ontwikkelingen, maar zoals de titel al doet vermoeden, 
blijven ook de positieve kanten van technologische voor-
uitgang niet onderbelicht. Haar insteek klinkt helder door 
in het hoofdstuk over de vraag of techniek hoogmoedig 
maakt: ‘We mogen bouwen en beheren, helemaal prima, 
maar als je dat doet, doe dat dan in vertrouwen op Hem: 
opkijken naar je Maker, niet naar jezelf. Hem liefhebben,  
in contact met Hem zijn, Hem de eer geven.’
De ondertitel van het boek luidt: ‘Bijbelstudies voor  
ruimtereizigers’. Verwacht echter geen diepgravende  
studies. Elk hoofdstuk belicht één Bijbelgedeelte kort, 
waarna de auteur dit koppelt aan een technologische 
ontwikkeling en haar gedachten verder laat stromen. 

Elk hoofdstuk sluit af met enkele vragen om over na te 
denken of te bespreken. Dat kan een startpunt zijn om  
het Bijbelgedeelte verder uit te diepen, maar het kan ook 
prettig zijn om na elk hoofdstuk zelf even te mijmeren over 
de thema’s en vragen die worden aangereikt. 
Het boek leent zich bovendien uitstekend voor gesprek in 
een groep of kring. De onderwerpen roepen gegarandeerd 
genoeg reacties op, en in een tijd van snelle ontwikkelingen 
is het waardevol om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 
Mij heeft het zeker nieuwe 
inzichten en invalshoeken  
opgeleverd.

• Elise Boonstra

DEELNEMER KRING GELOOF &  

TECHNIEK, OOSTERKERK

Maaike Harmsen,  
‘Dank God voor techniek.  

Bijbelstudies voor ruimtereizigers’,  
KokBoekencentrum, 2022, € 16

Vrijdagmiddag 12 december.  
We staan voor de Pauluskerk:  
een diaconaal centrum voor  
álle mensen in Rotterdam en  
omgeving die het zonder hulp  
niet redden: dak- en thuislozen, 
verslaafden, mensen met psychia­
trische problemen, mensen 
zonder geldige verblijfspapieren, 
zonder betaald werk, jongeren 
zonder gevoel voor richting in hun 
bestaan en kwetsbare ouderen. 

Gezicht
We hebben een afspraak met 
Martijn van Leerdam, predikant-
directeur van de Pauluskerk. We 
zien hem aan komen lopen. Hij 
vertelt dat hij net bij een bewoner 
geweest is die in een hospice 
verblijft. Regelmatig bezoekt hij 
hem. Daarmee beantwoordt hij 
onze eerste vraag: waarom ben  
je overgestapt van gemeente­
predikant naar deze plek? 
Hij vertelt dat hij voor een deel 
nog steeds gemeentepredikant is. 
De Pauluskerk is ook een geloofs­
gemeenschap met elke zondag 
een viering, gespreksgroepen en 
een koor. Tegelijk is hij als directeur 
eindverantwoordelijke voor deze 
organisatie. En dus het gezicht van 
een activistische organisatie.

Scherpe toon
Daarmee komen we bij de  
profetische kant van zijn werk. 
Dat heeft te maken met het feit 
dat de laatste tien jaar het aantal 
buitenslapers in Rotterdam ver-
tienvoudigd is. Elke nacht slapen 
er driehonderd mensen buiten; 
honderdvijftig daarvan komen 
dagelijks over de vloer bij de  

Pauluskerk. Overheidsbeleid  
helpt daarin niet. 

Neem Henk. Deze Rotterdammer  
woonde samen in Breda, de 
relatie liep stuk en hij stond op 
straat. Breda legde hem uit dat 
hij te kort in de stad woonde 
voor hulp; in Rotterdam kreeg hij 
te horen dat hij te lang weg was 
om te voldoen aan de ‘regio­
binding’. Na maanden buiten 
slapen kwam er een oplossing. 

Zulke concrete verhalen van  
mensen die niet passen in onze 
wet- en regelgeving doen Martijn 
kiezen voor een scherpe toon. 
Noem het gerust een profetische 
toon. Daar is genoeg reden voor. 
Zeker als een gemeente het accent 
verlegt naar repressie: blikjes  
afpakken van mensen die bedelen,  
gebiedsverboden, boetes voor 
buiten slapen. Zonder passende 
zorg en huisvesting lost dit niets 
op. Dat betekent soms de  
confrontatie aangaan. Ruimte 
nemen om tegen te spreken.

Samen iets doen
We raken onder de indruk van  
de weerstand waar Martijn en  
de vrijwilligers tegenaanlopen. 
Het roept de vraag op:  
hoe houden jullie dat vol? 

Voor Martijn persoonlijk is dat  
de ervaring dat God door mensen  
werkt. Het engagement bij jonge  
mensen met het hart op de 
goede plek. Dat helpt je door de 
woestijn heen. 
Voor hem is geloven onlosmakelijk 
verbonden met samen iets doen. 
Waar naar zijn idee sommige kerk-
gemeenschappen twijfelen aan 
hun relevantie, weet de Pauluskerk 
waarvoor zij geroepen is: een 
schild vormen voor de zwakken. 

Wie meer wil weten van Martijn 
is op woensdagavond 21 januari 
vanaf 20.15 uur welkom in  
De Regenboog, Nathaliegang 263.  
Het Beraad van Kerken wil dan 
ook van hem horen wat wij in 
Zoetermeer van de Pauluskerk 
kunnen leren. Dat gebeurt in  
de Week van Gebed voor de 
eenheid van christenen. 

Daarom een laatste uitspraak  
van Martijn: ‘Bidden is belangrijk, 
maar verliest zijn betekenis als 
je niets doet, als je niet luistert 
naar je roeping.’ Voor hem is dat: 
mensen helpen die op je pad  
komen en niet zonder hulp kunnen. 

•	 Klaasjan de Jong en Jaap van den Berg

BERAAD VAN KERKEN ZOETERMEER

Ds. Martijn van Leerdam 
voor ‘zijn’ Pauluskerk 
in Rotterdam

SPREKER BIJ BERAAD VAN KERKEN OP 21 JANUARI

Moderne profeet 
    in Rotterdam 
INTERVIEW • Woensdagavond  
21 januari is Martijn van Leerdam, 
predikant-directeur van de  
Pauluskerk in Rotterdam,  
gastspreker bij het Zoetermeerse  
Beraad van Kerken. Ter voor
bereiding daarop gingen bestuurs-
leden Klaasjan de Jong en Jaap 
van den Berg met hem in gesprek 
over zijn werk en hoe je het  
vol kunt houden. 

18 t/m 25 JANUARI

Week van Gebed 
voor eenheid

De Week van Gebed voor eenheid is een jaarlijks initiatief waarin  
christenen uit verschillende tradities samen bidden voor eenheid,  
vrede en gerechtigheid. Honderden kerken in Nederland, met vorig 
jaar ruim 200.000 deelnemers, doen mee aan dit wereldwijde initiatief. 
Het thema is ‘Eén van Geest’, geïnspireerd op een tekst uit de brief 
van Paulus aan de Efeziërs. In Zoetermeer zijn er op zondag 18 en 25 
januari oecumenische diensten (zie pagina 4 het kerkdienstenrooster). 
In de weekdagen daartussen is er dagelijks een Avondgebed, steeds 
om 19.30 uur. Een ieder is uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

maandag 19 januari	 De Pelgrim, Kerkenbos 12
dinsdag 20 januari	 Ichthuskerk, Parkdreef 258
woensdag 21 januari	 De Regenboog, Nathaliegang 263
donderdag 22 januari	 Oude Kerk, Dorpsstraat 59
vrijdag 23 januari	 Oosterkerk, Oosterheemplein 320
zaterdag 24 januari 	 Moeder Teresasingel 100 (let op: 19.00 uur) 

	 Op zaterdag 17 januari is er voor het eerst landelijk een gezamenlijke  

startdienst: om 19.00 uur in de Sint Rafaëlkerk in Utrecht.  

De EO zal deze dienst uitzenden op 25 januari. 


